
 

  



Vlinders in November 

 

“Het beste schrijf je als je verliefd bent.” 

Ernest Hemingway 
 

e ligt nog zo lekker te slapen. Het door de vitrage gefilterde licht streelt zacht 

bewegend langs de contouren van haar gezicht. Vol liefde en bewondering 

kijk ik haar aan. Ze is zo mooi, zo aantrekkelijk dat ik haar wel moet kussen. 

Heel voorzichtig dan, op haar lippen. Ze kreunt zacht, draait naar me toe en zoekt, 

tastend met haar hand, waar ik ben. Ik kruip nog even tegen haar aan, haar billen in 

mijn schoot, mijn arm om haar heen. Ik fluister om haar niet wakker te maken. ‘We 

hebben nog even lieverd, nog een uurtje.’ Ze pakt mijn hand en verstrengelt haar 

vingers met de mijne. 

# 

‘Heb je de koffer al gepakt? Haar stem galmt vanuit de badkamer.  

Ik leg de laatste warme trui in de koffer en klap hem dicht. ‘Alles is klaar schat.’ 

‘Kom eens, ik heb wat voor je.’ Nieuwsgierig loop ik door de gang, nog even mijn weg 

vindend door haar huis. Neuriënd staat ze voor de spiegel. Ik ken het nummer niet, 

maar het lijkt op een klassiek stuk wat ze gisteravond speelde op haar piano. Haar leren 

kennen is een wereld vol expressie openen, een wereld die ik nog niet kende. Net als de 

facetten van een diamant die telkens nieuwe kleuren tonen, blijft ze mij verbazen met 

haar spontane lach, haar fonkelende ogen en bruisend enthousiasme.  

‘Je hebt wat voor me?’ 

‘Ogen dicht.’ 

Ik sluit mijn ogen en voel direct haar vinger over mijn neus glijden. Haar schaterlach 

galmt langs de marmeren tegels. Ik kijk in de spiegel en zie een witte streep dagcrème 

op mijn neus. Ze draait zich naar me toe en smeert het goedje uit over mijn gezicht. 

Z 



‘Is goed voor je. Een beetje bescherming tegen de schrale wind kan geen kwaad.’ 

‘Je hebt gelijk. Met de vrieskou kan het weer wat ruw zijn.’ Ik smeer de witte substantie 

verder uit over mijn gezicht en kijk gepassioneerd toe hoe zij een lijntje balsem op haar 

lippen aanbrengt.  

‘Wil je ook?’ 

‘Heb ik het nodig?’ 

‘Dat denk ik wel, je hebt me de hele nacht liggen zoenen en ik wil vandaag nog duizend 

keer je lippen voelen zonder dat ze ruw zijn.’ Steeds als ik denk dat we te snel gaan doet 

zij er nog een schepje bovenop. We zagen elkaar pas twee keer voor de eerste zoen ons 

beiden verraste. Zo onverwacht, maar ook zo overweldigend. We spraken af het rustig 

aan te doen. Dezelfde dag boekten we een vakantie naar de kust. 

‘Ik breng de koffers vast naar de bus.’  

Ze kust me teder. ‘Lief van je. Ik ben zo klaar, nog even mijn haar doen.’ 

# 

Met een vriendelijk gezicht geeft de hostess van Airbnb een rondleiding, overhandigt 

ons de sleutels en wenst ons een prettig verblijf. 

‘We hebben een bubbelbad!’ Haar ogen fonkelen van blijdschap. 

Snel halen we wat boodschappen bij de super. Prosecco, crackers, zalm en verse dille. 

Duizend en een kussen later knuffelen we op het strand, starend naar de zon die onder 

gaat in de zee. Ze woelt met haar vingers door mijn haar en kust me vurig. Er bekruipt 

me een gevoel, sterker dan ooit. Ik voel liefde, meer dan ik ooit heb gekend. Ik hou van 

haar. Al vanaf het eerste moment dat ik haar zag. 


